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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E .Oudshoorn-Dekker, Bramenweg 1, tel.06-31490544 
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel. 492307 
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL07RABO0373749465 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr.E.Oudshoorn,Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 18 september 2024 - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com


3 DRIELUIK - Voorwoord 

 

 

 
 
 
 
 

Wachten op God 
 

Mijn vorige inleiding voor Drieluik ging over het boek ‘’De toekomst van de kerk’’. Over dat alle 
manieren om dingen in de kerk op te leuken niet echt hebben gewerkt en dat de marketing-
strategieën ook niet de oplossing blijken te zijn. Dat we in een rouwproces zitten… 
Het boekje dat ik onlangs las, gaat er ook over. Het heet ‘’Wachten op God’’. Het is geschreven 
door de Amerikaanse schrijvers Andrew Root en Blair Bertrand. Het heeft wat dezelfde strekking. 
Niet de krimp is het probleem, zeggen zij, maar de seculiere tijd. Als we iets heiligs, zinvols, trans-
cendents ervaren kunnen we dat alleen nog maar in seculiere taal beschrijven. De seculiere tijd 
heeft het alleen maar over versnellen, over efficiency en groei. Het alternatief wat de auteurs 
aandragen is het woord resonantie. ‘’Resonantie is een ervaring van volheid, van dezelfde golf-
lengte, van zo aanwezig zijn voor iemand of iets dat het is alsof wij onszelf hebben herontdekt. 
Resonantie is tijdloos. Het gaat om onze verbinding met de wereld, de mensen in ons leven en om 
het vinden van betekenis die sterker is dan we kunnen zien of uitleggen.’’ De kerk heeft meer 
resonantie nodig, dat geeft diepere relaties en een helderder doel. (Het begrip ‘’resonantie’’ is 
trouwens erg in de mode. Het komt eigenlijk van de Duitse socioloog Hartmut Rosa, maar dat 
zeggen de auteurs niet. Resonantie moet je overkomen, je kunt dat niet actief bewerken. Wel zijn 
er bronnen om uit te putten, aldus Rosa. Die bronnen zijn religie, kunst en natuur). 
Het oorsprongsverhaal van de kerk begint met wachten, zeggen zij verder. (Handelingen 1,4). De 
leerlingen moeten in Jeruzalem wachten. Wachten op het handelen van God. Wachten maakt je  
ontvankelijk want we hebben de mooiste dingen niet in de hand. 
En dat de kerk in een crisis verkeert, is op zich niet erg. Want in de crisis sterft onze 
maakbaarheidscultus en groeit onze afhankelijkheid naar God en naar elkaar. In de crisis leert de 
kerk weer een plek te worden waar we gewoon zíjn in plaats van meer en beter te willen. 
Een tip die Root en Bertrand geven, is het ‘wachtwoord’. (Geen password maar watchword). 
Anders dan missiestatements die vooral uit het bedrijfsleven komen, is een wachtwoord iets 
anders. Elke geloofsgemeenschap heeft een uniek wachtwoord. Je komt erachter als je de mensen 
verhalen laat vertellen over waar ze God in hun leven zien en in het leven van anderen. Ze geven 
het voorbeeld van een echtpaar dat erg goed kan opschieten met jongeren in de gemeente. Hun 
boodschap naar de jongeren is: ‘’niets kan ons scheiden van de liefde van God’’. Ze hebben dat 
altijd aan hun dove zoon meegegeven en toen hij plotseling overleed, hebben ze er zelf troost uit 
gehaald. Het is een doorleefde boodschap en werd zo het wachtwoord van de gemeente. 
Uiteraard is er op een gegeven moment een nieuw wachtwoord nodig. Ga dan minder doen en 
wacht, zeggen de auteurs! 
Ik denk dat het ‘’omdenken’’ wel goed is, wat ook in dit boek gebeurt. Dat wij de kerk niet hoeven 
redden, dat het niet van onze inspanningen afhangt, dat het niet om aantallen mensen gaat enz. 
De houding van ontvankelijkheid en wachten helpt ook om de mooie dingen nog te kunnen zien, 
wat er nog wel is; dat het doorgaat, hoe dan ook. En over dat wachtwoord moeten we het nog 
maar eens hebben! 

Ds. Marjan van Hal 
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HET KERSPEL: 
 
Maandsluiting: 26 september 19:00 uur 
 o.l.v. ds. J. Stap met viering Heilig avondmaal 
 Organist: Anneke Westenbrink 
   

 

AGENDA 
 

20 sept. GK Gezamenlijke maaltijd vermelding inloop vanaf 18.30 uur  
     

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER EN BRUIDSPAREN 
 

04-09  Mevr. J. Altena-Bakker, Kolderveen 78  85 jaar 
06-09  Mevr. P. de Boer-van Veenendaal, Korenstraat 43, Hoogeveen  88 jaar 
06-09 Dhr. H. Hofman, Burg. Weimalaan 15 84 jaar 
10-09 Mevr. J.F. van der Veen-Nipperus, Ds. van Halsemastraat 12-3 80 jaar 
12-09 Dhr. H. Feijen, Karspelstraat 6 83 jaar 
14-09 Mevr. A. Matter-Kroes, Binnenveen 25 80 jaar 
17-09 Dhr. H.E. Siegers, 3e Nijeveense Kerkweg 1A 82 jaar 
18-09 Dhr. A. Piersma, Ds. van Halsemastraat 12-13 98 jaar 
18-09  Mevr. J. Huisman-Baas, Weth. Vosstraat 17  84 jaar 
21-09 Mevr. A. Gruppen-Snijder, Dorpsstraat 141 90 jaar 
27-09 Mevr. H.J.A. Maat-Meijeringh, Burg. van Veenlaan 5c 86 jaar 

   
01-09 Dhr. en mevr. Wolters-van den Akker, Ds. v. Halsemastraat 2 65 jaar getrouwd 
18-09 Dhr. en mevr. Tissingh-Lassche, Urkerpad 3 60 jaar getrouwd 
21-09 Dhr. en mevr. Knol-van der Linde, Veneweg 7 40 jaar getrouwd 
27-09 Dhr. en mevr. Gansekoele-Bos, Binnenveen 3 50 jaar getrouwd 
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GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Vrijdagavond 20 september a.s. is er weer 
een gezamenlijke maaltijd in de 
gereformeerde kerk. 
U wordt daarvoor, jong en oud, weer van 
harte uitgenodigd, om hier aan deel te 
nemen. Het thema is: nazomer. 
De late zomer begint rond de derde week van 
augustus en loopt door tot half november. 
Het kan in deze tijd van het jaar nog warm en 
zonnig zijn. Laten we daar dan maar op 
hopen! Is goed voor de Oogst, tuin en natuur, 
maar ook goed voor onze energie, en wat 
nog niet meer. De kookgroep weet daar ook 
wel raad mee! 
Zoals altijd, er staat van alles klaar. Geef je op 
en laat je ook deze keer verrassen. 
We hopen op veel opgave. 
Neem ook eens een vriend/ vriendin of 
buurvrouw/ buurman mee. Of iemand waar 
van je weet dat hij of zij eenzaam is. Kijk eens 
om je heen. Vraag om mee te gaan eten. Dat 
hebben wij als mensen zo nodig. Een duwtje 
in de rug. Wat is er niet heerlijker om samen 
met elkaar te eten. Het samen verbonden 
zijn. Vanaf 18.30 uur staat er een drankje 
voor u klaar, waarna we om 19.00 uur 
beginnen met het eten. 
De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor 
kinderen € 4,- per kind. 
Opgave kan t/m maandag 16 september 
d.m.v. het formulier dat in de kerken wordt 
gelegd, en te deponeren in de daarvoor 
bestemde doos. Of bellen t/m maandag 16 
september voor – uiterlijk 17.00 uur – naar 
Hillie Hoekman tel: 0522 492095 / 
0611956760 Mailen kan natuurlijk ook. 
cornelishillie@ziggo.nl 
Nogmaals van harte welkom jong en oud!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de kookgroep, Hillie Hoekman 

GEZAMENLIJKE ZENDIGSCOMMISSIE 
HOME SWEET HOME 
 

uit de nieuwsbrief van 
juli  
"Ik ben altijd gefas-
cineerd geweest door 
hoe een project kan 
groeien en ontwik-
kelen als je er con-
stant aandacht aan 
geeft." 
 

Elke stap die we 
hebben gezet heeft 
ons dichter bij ons 
doel gebracht en 
heeft ons geholpen om te bloeien en te 
gedijen. Net als takken die uitgroeien tot 
bladeren en bloesems, hebben we Home 
Sweet Home zien uitbreiden en groeien in 
alle richtingen. En net als de wortels die diep 
in de grond groeien om de boom te voeden 
en te ondersteunen, hebben we samen-
gewerkt en ons verbonden met anderen om 
ons Home Sweet Home sterker en veer-
krachtiger te maken. 
 

We zijn trots op hoe ver we al zijn gekomen 
en we kijken uit naar alles wat nog komen 
gaat. "Ons project is als een boom die stevig 
geworteld staat en die klaar is om nog verder 
te groeien en te bloeien." 
 

Liefs Suzan en Zenon 
 

Omdat wij, als gezamenlijke Zendings-
commissie, beloofd hebben om het project 
Home Sweet Home te ondersteunen, bevelen 
wij u de collecte, die met de Startdienst op 
Zondag 15 september wordt gehouden, van 
harte bij u aan. 
 

groeten van de gezamenlijke 
Zendingscommissie  
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WIJ GEDENKEN 
GISBERT WILHELM (WILLI) HOPMAN 
 

Op 22 juli overleed onverwacht Willi 
Hopman, Kolderveen 13. Hij mocht bijna 86 
jaar worden. Hoewel zijn gezondheid wel wat 
minder werd, had niemand zijn dood zo snel 
zien aankomen. Voor hem was het wel een 
goede dood want hij had een hekel aan 
ziekenhuizen en anderen tot last zijn. Willi 
kwam uit Meppel en heeft zijn hele leven 
hard gewerkt. Hij had veel baantjes en uit-
eindelijk een kalvermesterij op de Boven-
boer. Hij trouwde in 1963 met Miny en ze 
trokken in bij haar vader. Melk rijden deed hij 
er ook nog bij. Hij had een gezin met zes 
kinderen te onderhouden en hij zorgde er-
voor dat het hen aan niets ontbrak. Hij gaf 
zijn kinderen ook ruimte en ze konden bij 
hem terecht. Hij stond ook altijd klaar als er 
iets moest gebeuren. Of hij verwende je met 
lekker eten. Zoon André, die zijn vader ge-
dacht tijdens de rouwdienst, sprak dan ook 
met veel respect over zijn vader. Ook voor de 
kleinkinderen was hij een lieve opa die voor 
je klaarstond. Willi voedde zijn geest met 
lezen en tv kijken. Het journaal was belang-
rijk, natuurseries, Duitse films en hij hield ook 
van conferenciers als André van Duin en van 
Duitse schlagers en André Rieu.  
 

In de afscheidsdienst hebben we natuurlijk 
muziek van André Rieu beluisterd. Ook al is 
hij fysiek niet meer in ons midden, zijn ziel 
blijft bij ons. De dierbare herinneringen 
worden gekoesterd. Zo leeft hij voort in de 
harten van hen die van hem hielden. En van 
wie Willi hield. Want alles dat is goedheid is 
gedaan, zal blijven bestaan. We hebben Willi 
toevertrouwd aan de handen van de Eeuwige 
bij wie hij veilig en geborgen mag zijn. Miny, 
de kinderen, kleinkinderen en allen die hem 
missen zullen, troost en kracht gewenst om 
de weg zonder hem verder te gaan. 
 

Marjan van Hal 
 
 
 

STARTZONDAG 
 

Op weg naar een nieuwe kerk 
De startdienst komt eraan! Het thema is: op 
weg naar een nieuwe kerk. Waarom zou je 
meegaan naar die nieuwe kerk? Een paar 
mensen vertellen erover. En hoe zou die kerk 
eruit moeten zien, wat is het wezen van de 
kerk? Het beeld van de herberg is al redelijk 
bekend bij ons. De herberg komt voor in de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De 
gewonde man wordt naar de herberg 
gebracht en daar liefdevol verzorgd. De kerk 
is een plek waar je wonden worden verzorgd. 
Je zou het ook een pleisterplaats kunnen 
noemen. Zoals Etty Hillesum zo mooi zei: 
men zou een pleister op vele wonden willen 
zijn.. We gaan ook nog even aan de gang met 
het bedenken van een naam voor de nieuwe 
gemeente. Er is eerst koffie met taart en we 
sluiten af met een hapje en een drankje. De 
gemeenteband doet ook mee en Jannes 
Lopers zal ook nog het orgel bespelen! Er is 
natuurlijk ook een programma voor de 
kinderen. 
 

Marjan van Hal 
 

BEWOGEN ZOMERDAGEN 
 

We hadden deze zomer met een bijzonder 
verdrietige gebeurtenis te maken. Een 
moeder van één van de bewoners kwam te 
overlijden. Zij was nog maar enkele weken in 
Nederland. Een ontroerend weerzien van 
moeder en dochter. Maar ze was ernstig ziek. 
In enkele weken tijd kwam ze te overlijden. 
Daar ben je dan gevlucht in een vreemd land. 
Al tweeënhalf jaar zit je hier, staat je leven 
stil. En dan je moeder moeten verliezen die je 
in al die tweeënhalf jaar niet hebt gezien. Bij 
de uitvaart was een priester uit Antwerpen. 
De uitvaartdienst ging in het Oekraïens. We 
waren met een klein clubje mensen. De 
bewoners van Kolderveen en de mensen van 
het stuurteam. Meer niet. Even waren wij de 
familie. Een verdrietige, maar hopelijk ook 
troostende taak. Bijzonder is dat het hele 
team, zo ver het ons mogelijk was, aanwezig 
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was. Zo geef je met elkaar toch wat troost en 
warmte. Na de dienst werden we genodigd in 
Kolderveen waar een uitgebreide Oekraïense 
maaltijd werd aangeboden. Het begon met 
een schaal rijst met kersen. Een ieder nam 
één schep rijst met één zoete kers. Daarna 
een heildronk op moeder. Daarna de maal-
tijd. Bij het weggaan kreeg een ieder een 
zakje zoetigheid mee om thuis uit te delen. 
De betekenis is dat je wordt genodigd om het 
zoete met elkaar te delen in dit leven opdat 
je ziel de zoetheid van het eeuwig leven mag 
proeven. De bittere dood en het zoete leven. 
 

Ook bijzonder ingrijpend is dat de kerkrent-
meesters van Kolderveen-Dinxterveen 
hebben aangegeven in het voorjaar van 2025 
het jeugdgebouw te willen verkopen. We 
wisten dat het bericht op een gegeven 
moment zou komen en de bewoners ook. 
Van alle kanten overheerst dankbaarheid dat 
de kerkelijke gemeente haar jeugdgebouw zo 
lang ter beschikking heeft gesteld. Het koffie-
drinken na de viering, alle vergaderingen, de 
vrouwenvereniging, het jeugdwerk, alles 
moest verplaatst worden. En komend voor-
jaar hebben onze gasten drie jaren lang voor 
niets onderdak gekregen. Dat we nu ook al 
bericht hebben gekregen getuigt ook van de 
zorgvuldigheid en betrokkenheid van de kerk. 
Dank, dank, dank! En nu hebben we dus een 
uitdaging. Want de oorlog is nog lang niet 
voorbij en niemand weet voor hoe lang nog. 
De bewoners voelen zich hier thuis en vooral 
ook de kinderen zijn geïntegreerd in onze 
gemeenschap op school, sport en met 
vriendinnen. We willen daarom als stuur-
groep ons inzetten om te zien of we onze 
gasten een nieuwe plek in Kolderveen-
Nijeveen kunnen aanbieden. En we weten: 
dat is niet eenvoudig. 
 

Daarom ook deze oproep:  
WIE WEET IN NIJEVEEN OF KOLDERVEEN EEN 
GESCHIKTE VERVOLGLOCATIE WAAR WE 
ONZE GASTEN KUNNEN OPVANGEN?  
Vanaf ongeveer januari 2025. We verwachten 
niet dat de drie huishoudens bij elkaar 
kunnen blijven, dus we zoeken ook nog 

plekken waar één huishouden onderdak zou 
kunnen vinden. Als u wat weet, of als u wat 
te bieden heeft, laat het ons horen. De 
bewoners gaan zeer zorgvuldig om met hun 
woonruimte en zijn dankbaar als er een plek 
is. En we hebben een brede stuurgroep die 
vanaf het begin de praktische zaken op zich 
neemt. Dus als u wat weet, we horen het 
graag! 
 

Namens de stuurgroep. Ds. René Kok 
 

KOFFIE MET 
 

De gespreksgroep komt op 17 september 
weer bij elkaar. Om 10:00 uur bij Leni van der 
Touw, Scheerweide 24. Welkom! 
 

Marjan van Hal 
 

LAND VAN MELK EN HONING 
 

In de bijbel wordt gesproken over een land 
dat overvloeit van melk en honing. Het 
beloofde land... Wat is dat beloofde land en 
hoe ziet het eruit? En waarom melk en 
honing? We willen de substanties melk en 
honing wat gaan verkennen. Allebei worden 
ze wel het vloeibare goud genoemd! 
Bijzonder is dat zowel melk als honing door 
dieren worden geproduceerd. Nou ja, melk 
ook door vrouwen natuurlijk! Zo is Maria in 
de Middeleeuwen vaak afgebeeld als de virgo 
lactans, als melkmadonna. Zij voedt haar 
zoon Jezus maar dat niet alleen. Er zijn ook 
afbeeldingen waarop Maria haar moeder-
melk aanbiedt aan gelovigen, om zo te 
kunnen groeien in geloof. In de oude kerk 
proefden de nieuwe christenen meteen na 
hun doop een mengsel van melk en honing. 
Paulus gebruikt ook het beeld van melk 
tegenover vast voedsel, dat beginnende 
gelovigen nodig hebben. En hoe kijken wij 
tegen het drinken van melk aan en tegen 
borstvoeding? Het zijn allemaal vragen die 
langs kunnen komen. Albertine van ’t Hoog 
zal als melkveehouder aanwezig zijn en wat 
vertellen over wat melk voor haar betekent. 
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Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de 
zuivere melk van het woord, opdat u 
daardoor groeit en uw redding bereikt. 
(1 Petrus 2, 2). 
 

Honing is natuurlijk ook een kostbaar goedje. 
Het is lekker zoet en heeft een kalmerende 
en genezende werking. En de bijen die het 
maken, hebben onze bescherming hard 
nodig. In de bijbel wordt het woord van God 
wel zoet als honing genoemd. We gaan 
natuurlijk honing proeven en Henk Wem-
menhove, die zo’n 50 jaar imker was, zal wat 
komen vertellen over hoe bijen honing 
maken. 
De combinatie van melk en honing kennen 
we misschien ook wel, omdat mensen 
weleens, als ze niet kunnen slapen, een beker 
warme melk met honing nemen! 
Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je, 
zoete honing streelt de tong. Zie wijsheid als 
de honing voor je leven.  
(Spreuken 24, 13, 14). 
 

18 en 25 september van 20:00-22:00 uur.  
(1e avond over melk, 2e avond over honing) 
Plaats: jeugdgebouw, Dorpsstraat 58. 
Info en opgave (voor 3 september):  
Marjan van Hal,  
mwvanhal@xs4all.nl;  
0522-491221 
 

SJOPS / CATECHESE 
 

We gaan, naast Sjops, proberen weer te 
beginnen met catechese (of hoe we het ook 
gaan noemen). Voorlopig is het plan om dat 
te plannen op de vrijdagavonden als er geen 
ander jeugdwerk is, dus elke 2 weken. Jullie 
krijgen binnenkort een uitnodiging. 
 

JONGERENGROEP 18+ 
 

Kom je ook (een keer) meedoen? De laatste 
keer hebben we vooral gewerkt aan onze 
invulling van de E-meeting van 26 mei. Dat is 
een mooie dienst geworden, met vraag uit de 
gemeente om bij andere gelegenheden nog 
eens verder na te denken over de hemel. Dat 
maakt ons best wel blij! 

Als je deze Drieluik leest zijn we alweer 
begonnen. Eens in de 2 weken proberen we 
bij elkaar te komen. Wil je ook meedoen, 
meld je dan bij Thomas Kolsters (06-
43754371) of ds. Johan Prosman (06-
12711603). 
 

GESPREKSGROEP +/- 30  
 

Ook wij gaan weer van start. Op 3 september 
om 20.00 uur hopen we weer bij elkaar te 
komen bij Robert Oort, Kolderveense Boven-
boer 62. We zijn benieuwd wat de zomer ons 
aan inspiratie, vragen en gedachten gebracht 
heeft. Dat zou zomaar kunnen na ons laatste 
gesprek, waarin we ontdekten dat de Heilige 
Geest heel wat meer inspiratie geeft dan 
alleen in en om de kerk. Er komen zoveel 
mooie ideeën ‘van buiten’ naar binnen 
waaien! 
Ook als je nog niet meedeed met onze groep, 
je bent van harte welkom! 
Informatie? Bel of app Anje (06-12529230) of 
ds. Prosman (06-12711603). 
 

GEMEENTE GROEI GROEP (GGG) 
 

We gaan weer beginnen: 12 september 
komen we samen bij Hennie Maat thuis. We 
hebben nog een paar keer te gaan met ons 
boekje: ‘Leef je geloof’ n.a.v. de Brief van de 
apostel Jakobus. De komende keer gaat het 
over geduld en volharding en dan nog een 
laatste keer over bidden/ziekenzalving.  
 

Dus als je daar nog graag eens over 
meedenkt of -praat, dan ben je van hart 
uitgenodigd! 
 

Als u alvast wat informatie wilt, of ook wilt 
aansluiten, dan kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij Lourens Schipper (06-
51031603) of ds. Johan Prosman (06-
12711603). 
  

mailto:mwvanhal@xs4all.nl
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DOMINEE EN VAKANTIE 
 

Wat is het fijn om er even tussenuit te zijn en 
een poosje alleen maar te genieten van die 
mooie wereld waarin God ons laat wonen. 
Daarvoor moet je natuurlijk ook even geen 
nieuws volgen… En dat is zowaar min of meer 
gelukt! We waren bij het Balatonmeer en bij 
Boedapest in Hongarije. Gekampeerd hebben 
we. In onze tent natuurlijk. Mooier en 
rustiger kan haast niet (als je de tent eenmaal 
hebt staan).  
Bijzonder was het om ook naar de kerk te 
gaan op zondag. Het was verrassend om te 
merken hoeveel mensen daar waren. We 
konden er natuurlijk niets van verstaan. 
Hongaars is echt wel een heel andere taal. 
Maar dat gaf niks. Dan zitten we er ook eens 
als kleine kinderen die er niet zoveel van 
begrijpen, dat is goed voor me denk ik altijd. 
Dan weet ik ook weer eens hoe dat voelt. En 
je kunt evengoed God danken voor het 
mooie dat je de afgelopen week weer 
ontving. 
En nu zijn we er dan weer, en inmiddels weer 
langzaamaan aan het opstarten met het 
werk. We zien ernaar uit om met elkaar weer 
een mooie tijd te hebben in en om de kerk. 
Het gaat bijna weer los immers. De start-
dienst komt eraan... 
En dan zijn er natuurlijk nog de andere mooie 
dingen: een mooi gedicht schrijven voor de 
doop van kleindochter Joanne op 15 
september. En natuurlijk eerst nog allerlei 
dingen voor de bruiloft van mijn dochter 
Andrea op 30 augustus. Een mooie speech 
schrijven, de trouwauto poetsen (ik heb de 
bruiloft maar aangegrepen om een oude 
hobby weer van stal te halen en heb een 
oude cabrio uit 1982 gekocht).  
 

Dat het genieten van alle goeds dat God ons 
geeft maar mag doorgaan!  

ds. Johan Prosman 

 
 
 
 
 

NIJEVEEN ZINGT IN DE ZOMER 
 

Christelijk Mannenkoor Staphorst op  
Zaterdagavond 31 augustus – 19.30 uur 
De tweede ‘Nijeveen Zingt in de Zomer’ 
zangavond is op zaterdagavond 31 augustus.  
 

Het Christelijk Mannenkoor Staphorst, onder 
leiding van Johan Bredewout, is dan te gast in 
de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat in 
Nijeveen. Ruth Pos begeleidt het koor en de 
samenzang deze avond op piano en het 
orgel. Het wordt een bijzondere, muzikale 
avond waar weer naar hartenlust meege-
zongen kan worden. De avond begint om 
19.30 uur. 
De verkoop van toegangskaarten is inmiddels 
gestart via www.nijeveenzingt.net.  
De kosten zijn € 6,00 per kaart. Van harte 
welkom!  
Nijeveen Zingt heeft een eigen website 
waarop actuele informatie is te lezen. Hier 
kunnen de toegangskaarten worden besteld 
en ook direct worden betaald. Er zijn zo’n 
350 kaarten per zangavond beschikbaar.  
Van tevoren bestellen is daarom zeer aan te 
raden. Vol is vol. Wie Nijeveen Zingt wil 
volgen, kan dit ook doen via Facebook en 
Instagram. 
 

 
 
  

http://www.nijeveenzingt.net/
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BOEKENMARKT 
 

Boekenmarkt op het terrein van de 
Hervormde Kerk, Dorpsstraat 58, Nijeveen 
 

Onze boekenmarkt is dit jaar op zaterdag 7 
september 2024, van 10.00 – 15.00 uur. 
Op de zolder van het jeugdgebouw staan al 
weer tientallen volle, gesorteerde dozen met 
boeken. Deze week worden die door een 
groep vrijwilligers naar beneden gebracht en 
klaargezet voor de vele kramen op de markt. 
De vergunning voor ons evenement is 
inmiddels binnengekomen van de gemeente 
Meppel, de catering is geregeld, naast allerlei 
andere zaken die belangrijk zijn voor de 
organisatie van onze boekenmarkt. Er wordt 
dus achter de schermen hard gewerkt aan de 
voorbereiding. Fijn dat ieder jaar weer vele 
dorpsgenoten bereid zijn ons te helpen! 
De opbrengst is - zoals altijd - bestemd voor 
het onderhoud van onze kerk uit 1477 en de 
bijgebouwen.  
 

Voor meer informatie over ons, kijk op de 
website: www.stichtingbarbara.nl. 
 

We rekenen op uw komst, u bent allemaal 
van harte welkom op de eerste zaterdag van 
september! 
  

Bestuur Stichting Barbara 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVG ASSEN 
 

Theologische verdieping voor geïnteres-
seerden in Assen 
 

In september gaan we weer van start. 
Mogelijk heeft u in uw kerk de flyer van onze 
cursus TVG Assen al gevonden en gelezen? 
Indien niet, dan kunt u altijd ons verhaal 
vinden op onze website www.tvgassen.nl   
 

En … onze secretaris is altijd bereid om u te 
woord te staan: Bert van Maanen, T: (0599) 
653202; E: vanmaanen.albert@gmail.com. 
Op dinsdagmorgen 17 september 2024 
starten we weer gezamenlijk, waar een ieder 
van harte welkom is. Frits de Lange met 
zangeres Eessa Frieman treden voor ons op 
met teksten uit zijn boek Overweldigend. 
Leven met wat je niet in de hand hebt. 
Tussendoor worden live indringende liederen 
gezongen van grote artiesten over onze tijd 
anno 2024. Echt een aanrader om kennis te 
maken met onze cursus TVG Assen! 
Aanvang: 10.00 u.  
Zaal Markehuus open vanaf 09.30 u.  
Adres: Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. 
Parkeren geen probleem.  
Entree: gratis.  
Koffie/thee voor eigen rekening. 
  

http://www.stichtingbarbara.nl/
http://www.tvgassen.nl/
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BLOEMEN 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Fam. Pors 
Dhr. K. Veenstra 
Dhr. Kombrink 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 1 september 
Om 10 uur is er kerkdienst in de gerefor-
meerde kerk. Dit is een dienst die in het 
teken staat van het avondmaal. 
Zondag 8 september 
Geen dienst in Geref. Kerk. 
Zondag 15 september 
Gezamenlijke Startdienst in de gereformeer-
de kerk, Ds. Marjan van Hal is deze zondag 
onze voorganger. We hopen op een mooie 
startdienst waar we allen inspiratie voor het 
komende seizoen kunnen opdoen. 
Zondag 22 september. 
Geen dienst in de gereformeerde kerk. 
 

Kleine Dingen - door Jildou Bakker 
 

Geef wat minder om je plannen, 
leef wat meer in het moment. 
Want de toekomst, die komt zeker, 
ook als je er niet aan denkt. 
 

Wees niet bang voor wat gaat komen,  
Het is angst, die zorgen schept. 
“Later” is en blijft onzeker, 
Wees maar blij met wat je hebt. 
 

De zon staat altijd aan de hemel, 
Ook als je haar niet ziet staan. 
In jezelf ligt steeds de keuze, 
voor de weg die jij wilt gaan. 
 

 
 
 

Word maar niet verliefd op morgen. 
Zie de schoonheid van vandaag. 
Want het zijn de kleine dingen, 
Die je altijd bij je draagt. 
 

Namens de diensten commissie 
Jenny van Gijssel-Wever 
 

MEELEVEN 
 

In het ziekenhuis opgenomen en ontslagen: 
Dhr. K. Veenstra 
Mevr. R. Feijen 
 

Dhr. J. Knol verblijft enkele weken in de 
vogellanden, adres: 
Vogellanden t.a.v. dhr. J. Knol, afd. Grutto, 
kamer 10 b, Hyacintstraat 66 a te Zwolle. 
 

Mevr. M. Hopman verblijft enkele weken in 
Reestdal, kamer 15. 
 

Niet wordt iedereen genoemd die ziek zijn, 
zorgen hebben. We willen hen toch gedenken 
in onze gebeden en in gedachten sterkte en 
Gods nabijheid toewensen. 
“Ga met God en hij zal met je zijn”.  
 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven; 
Dhr. G. Pors, de Meenthehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Mevr. W. Buddingh-Bouwknegt, Reestoord, 
Kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhof, 
Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel. 
(voorheen Scheerweide) 
Dhr. J. Kroes, Reestoord, kamer 101, 
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. (voorheen 
Weidelint) 
Dhr. R. Oord, Havixhorst, appartement 15 a, 
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel. 
 

Met vriendelijke groet, 
Betsy Wamsteeker  
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OVERLEDEN 
 

Op 22 juli is Dhr. W. Hopman, Kolderveen 13 
op 85 jarige leeftijd overleden. 
De afscheidsdienst was 29 juli in de 
gereformeerde kerk, de dienst werd geleid 
door Ds. Marjan van Hal. 
 

Op 31 juli is Dhr. B. Klein, Weth. Vosstraat 25 
op 68 jarige leeftijd overleden. 
De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 
 

PREEKVOORZIENING 
 

Dit stukje is de laatste keer dat ik als preek-
voorziener zal schrijven voor het kerkblad. 
Met ingang van september heb ik besloten 
dat het tijd wordt om te stoppen met mijn 
werk als preekvoorziener voor de geref. kerk. 
De eerste jaren na het overlijden van Klaas 
Klomp was het best wel druk om altijd weer 
alle preekbeurten ingevuld te krijgen ook al 
omdat wij jaren lang geen eigen predikant 
hadden. 
Nu wij steeds meer samen doen en er minder 
werk is heb ik besloten ook na het advies van 
de artsen iets rustiger aan te gaan doen om 
te stoppen met mijn werk als preekvoor-
ziener. 
Het is fijn dat ik twee opvolgers heb gevon-
den die de taak van mij willen overnemen. 
Bert Winters Jzn. gaat zorgen voor de 
preekvoorziening en Fenna Winters zal de 
stukjes voor het kerkblad gaan schrijven. 
Jullie beide bedankt dat jullie het gaan 
overnemen. 
Ik heb de preekvoorziening en het mede lid 
zijn van de commissie eredienst als een fijne 
en leerzame tijd ervaren waar ik met ont-
zettend veel mensen contact heb gehad. 
Rest mij nog mijn opvolgers veel succes te 
wensen. 
Jenny van Gijssel-Wever 
 
 
 
 
 

KERKENRAADVERGADERING 
 

Notulen van de kerkenraadsvergadering van 
9 juli 2024 
1. Welkom/opening 
Klaas heet iedereen welkom. Anje opent de 
vergadering met het lezen van een over-
denking over 1 Samuel 16: 1-13. David wordt 
door Samuel gekozen en gezalfd tot koning 
van Israël. Vragen die hierbij opkomen zijn: 
Wie zien wij over het hoofd? Soms vullen we 
al voor een ander in wat hij/zij wel of niet kan 
doen. 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met als aanvul-
lend punt hoe om te gaan met de Israëlzon-
dag. 
3. Vaststellen notulen vorige vergadering(en) 
Vergadering 9 april 2024 : Tussen de twee 
kerkenraadsvergadering zit erg veel tijd, dit 
kan een probleem zijn als er in de tussentijd 
besluiten genomen moeten worden. We 
kunnen wel voorafgaand aan een gezamen-
lijke kerkenraadsvergadering een uur eerder 
bij elkaar komen om de dringende zaken te 
bespreken en de nodige besluiten te kunnen 
nemen. 
Sleutels: De sleutels worden vervangen door 
een systeem met druppels. Dit vereist een 
zorgvuldige voorbereiding, er wordt aan 
gewerkt. 
Lectoren: Klaas heeft een lijst met lectoren. 
Met ingang van september worden de 
lectoren ook ingezet in de eredienst. 
Palmpasen: Esther heeft nog geen contact 
gehad met de scholen over de invulling van 
Palmpasen. De eindexamenkandidaten 
hebben een attentie gehad en Esther heeft 
hier positieve reacties op gekregen. 
De notulen van de vergadering van 9 april 
2024 worden hierbij vastgesteld. 
Gezamenlijke kerkenraadsvergadering 11 juni 
2024: Het was een goede vergadering. Het 
beleidsplan moet nu gemaakt worden, Klaas 
heeft Riëtte Smit bereid gevonden om 
namens onze kerk mee te werken aan het 
beleidsplan. De kerkenraad stemt in met 
benoeming van Riëtte in de commissie 
beleidsplan. 
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4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
5. Terugblik gemeentevergadering(en) 
De gemeentevergadering van 28 april j.l. was 
een goede bijeenkomst, zinvol. Het punt 
financiën kon niet worden afgerond, daarom 
was er een extra vergadering op 4 juni. De 
diaconie wacht nog op de invoering van de 
financiën in het nieuwe systeem. De boek-
houdcontrole moet nog worden uitgevoerd. 
De gezamenlijke kerkenraadsvergadering was 
een goede vergadering. Dit najaar moeten er 
nog een aantal zakelijke dingen besproken 
worden, voorstel is om 3 september om 
19.30 uur een extra kerkenraad te houden. 
6. Pastoraat 
Enkele gemeenteleden die extra aandacht 
nodig hebben worden genoemd. Ds. René 
Kok is bij deze mensen op bezoek geweest. 
7. Terugblik/vooruitblik erediensten. 
Er zijn 2 E-meetings geweest, vooral de E-
meeting die met de jongeren is voorbereid 
was mooi. Het onderwerp was de Hemel, ds. 
Johan Prosman heeft al ideeën voor ver-
volggesprekken. Ook kan het een onderwerp 
zijn voor een volgend kerkcafé. 
De overstapdienst is geweest, er was wat 
onduidelijkheid over tijd en plaats, maar alles 
is goed gekomen en het was een goede 
dienst waar ook de ouders aan meegewerkt 
hebben. 
De tentdienst in de feestweek is geweest, er 
was een goede opkomst. Het koor was goed. 
Het geluid in de tent was volgens enkele 
mensen zelfs beter dan in de kerk. 
De startdienst in september wordt geleid 
door ds. Marjan van Hal. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en lopen op schema. 
8. Stip op de horizon 
Donderdag a.s. is er weer SAGE overleg, o.a. 
over de het actualiseren van de jaarreke-
ningen, de begraafplaatsen en kerkge-
bouwen. 
Bij de diaconieën zijn de financiën anders 
geregeld, maar ook hier loopt het overleg 
goed. 
De plaatselijke regelingen en de beleids-
plannen van de afzonderlijke kerken moeten 

gemaakt worden tot één regeling, hier 
worden een commissies voor gevormd. 
Namens onze kerk is Riëtte Smit gevraagd 
voor het beleidsplan. Bij ons hebben de 
diakenen een coördinerende rol bij het 
pastoraal overleg, bij de andere kerken zijn 
dit de ouderlingen. Er is een werkgroep over 
de nieuwe opzet van het pastoraat, hierin zit 
ook ds. René Kok. Namens onze kerk zit Jen-
net in deze werkgroep. 
Wie de voorzitter wordt en wie de scriba van 
de nieuwe kerkenraad komt ook aan de orde. 
9. Mededelingen 
Voorzitter 
Han en Mariska zijn afredend als ouderling en 
zijn niet beschikbaar voor een volgende 
termijn. Bert is aftredend kerkrentmeester. 
Bert heeft een opvolger gevonden; Adrie 
Masteling wil Bert wel opvolgen als kerkrent-
meester. De kerkenraad is unaniem voor de 
voordracht van Adrie als nieuwe kerkrent-
meester. Voor Mariska en Han moeten 
nieuwe mensen gevonden worden. Mariska, 
Nico en Johan gaan aan de slag met het 
zoeken van nieuwe mensen. 
Israëlzondag. In de afgelopen gemeente-
vergadering kwam de vraag naar voren hoe 
we omgaan met de Israëlzondag, gezien de 
huidige oorlog in Gaza. We zien dat in onze 
kerk geen dienst is op deze zondag, we 
voelen ons niet geroepen om nu een uit-
spraak te doen over de Israëlzondag. Het 
Bijbelse Israël is ook wat anders dan het 
huidige staat Israël. 
Kerkrentmeester 
Donderdag a.s. is er SAGE overleg over de 
financiën. Voor Bert is dit de laatste ver-
gadering, Adrie neemt in september de taken 
van Bert over. De afscheidsdienst van ambts-
dragers is de laatste zondag in september 
gepland, Klaas vindt het jammer dat hij hier 
niet bij aanwezig kan zijn, maar er kan niet 
geschoven worden met de datum zonder dat 
dan andere diensten in de knel komen. 
 

Preekvoorziening 
Doordat de kerkgebouwen nu minder open 
zijn op zondag zijn er minder voorgangers 
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nodig. Daardoor is er minder werk voor de 
preekvoorziener. 
Diaconie 
Een voorzitterswisseling bij de diaconie, 
Jennet wordt de voorzitter in de plaats van 
Nico. De gesprekken over de financiën lopen 
goed. Op 1 september is er bij ons avondmaal 
in de kerk, maar bijna alle diakenen zijn dan 
nog met vakantie. Robert wordt dan 
geassisteerd door enkel oud-diakenen. 
Jeugdouderling 
Binnen de kerken wordt nog gezocht naar 
een jeugdouderling, er zijn al enkele mensen 
gevraagd, maar nog niet een die ja heeft 
gezegd. 
10. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
rondvraag. 
11. Afsluiting 
We sluiten de vergadering met het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
Volgende vergadering:  
3 september, 19.30 uur 

KERKELIJKE STAND 
 

Kerkelijke stand juli-augustus 2024 
Overleden 22 juli 2024: 
Gisbert Wilhelm Hopman, Kolderveen 13, 85 
jaar 
Overleden 31 juli 2024: 
Bertus Gerrit Klein, Wethouder Vosstraat 25, 
67 jaar 
 

Verhuisd: 
H. Smit van Burg. Weimalaan 3 naar 
Dorpsstraat 57 
A.J.G. van Gasteren van Gratamastraat 32A, 
Groningen naar Jan Steenstraat 18, Meppel 
J. Timmerman van Anjelierstraat 25, 
Steenwijk naar Bergweg 76 R 454, Baars 
A.M. Kroes van K.B.B. 44 naar Burg. Van 
Veenlaan 8 
R.M. Noort van Goeman Borgesiuslaan 173, 
Groningen naar Het Nieveen 3 
 

 
 

 
 

BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
14 Juli: Mevr. C. Faber 
4 Augustus: Mevr. A. Stap 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen (zomer) 
periode in Kolderveen 
 

Zondag 14 juli 
Was in de Kolderveense kerk een gezamen-
lijke zomerdienst met de drie kerken van 
Nijeveen en Kolderveen. Ds. J. Prosman ging 
voor. Het thema van de dienst was ‘Hoe onze 
God redding brengt’ (Jesaja 6: 10). Als je met 

lege handen staat, en je kunt het niet meer 
redden, zoals Jesaja het zag gebeuren in en 
om Jeruzalem, toen de Babyloniërs kwamen 
om alles te verwoesten, was er maar een weg 
meer over: God, ontferm U toch! 

Maar ja, hoe doet God dat dan? We begre-
pen dat er maar één manier is. Niet die van 
de wereld, met geweld en macht en ver-
woesting (sommigen mensen zijn zo dom om 
te wensen dat God wel zou ingrijpen en be-
vrijden). Nee, God gebruikt de enige macht 
die er echt toe doet: Liefde. En wij kunnen 
onze verwachting maar beter ook die kant op 
richten. Wonderlijker wijs raakt God de hele 
geschiedenis door steeds weer harten van 
mensen, waardoor ze tot inkeer komen en de 
weg van liefde en ontferming weer opengaat. 
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Zo doet God het! Dat weten we uit het 
evangelie van Jezus Christus die Zichzelf gaf 
uit liefde. 
 

Zondag 4 augustus 
Ging ds. J. Stap voor in de gezamenlijke 
zomerdienst in Kolderveen. Omdat er was 
ingebroken in de kerk waarbij de camera’s 
waren gestolen, was het beeld gespiegeld. 
Maar we zijn erg dankbaar voor de inspan-
ningen die het mogelijk maakten om de 
dienst uit te zenden, zodat de mensen thuis 
toch konden meedoen! We lazen Psalm 82 
en uit Lukas 12(:49-56). ‘Spoedig zal komen 
de hemelse Heer’ (ELB 416) zouden we 
zingen als inleiding op de verkondiging, maar 
de beamer werkte niet mee ten gevolge van 
de inbraak… Het zingen lukte niet zo… Dat 
was wel passend bij de preek. Die ging over 
de vraag: Hoe laat is het? In wat voor tijd 
leven we? Waar gaat het naar toe in deze 
tijd? En kennen we de Schriften, wat God 
woord ons echt te zeggen heeft, wat dat zegt 
over ons leven en over onze tijd. Of is dat te 
moeilijk? Jezus wist in wat voor tijd Hij 
leefde. Te midden van alle verwarring leefde 
Hij om God te behagen. Wat wij kunnen en 
moeten doen is als volgelingen van Jezus ook 
leven als goede mensen. Dat betekent o.a. 
dat we niet te snel klaar staan met ons 
oordeel over anderen, over wat ze (niet 
meer) geloven, of over wat er gedaan moet 
worden in de politiek of in de wereld, bijv. 
rondom de oorlogen in Gaza of Oekraïne. Je 
kunt zo gemakkelijk ongefundeerde 
meningen hebben. Laat je eerst goed 
informeren. Vooral over wat God over ons 
zegt... 
 

Komende zondagen 

Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

PASTORAAT 
 

We leven mee met de zieken en wie het 
verder ook maar moeilijk heeft. 
We bidden voor jullie. En waar nodig, horen 
we graag wat voor andere hulp gewenst is.  
 

- Dhr. Klaas Knol is heel ernstig ziek 
- Dhr. Gerrit Hertong is ernstig ziek  
- Mevr. Haas is ziek thuis 

- Dhr. Albert Eissen is ziek thuis 

- Mevr. Jennie Schrotenboer (Kolderveen) is 
vanwege een ernstige val opgenomen in 
Reestlanden 

- Mevr. Hillie Poppema ligt in het ziekenhuis 
 

Wilt u het melden als u hulp of een bezoek 
wenst? En u wilt het ook vast wel even 
doorgeven als u in het kerkblad genoemd wilt 
worden. 
 

Ten slotte 

Een mooi lied om dit winterwerk mee te 
beginnen: ‘Ik zal er zijn’, over God die altijd 
bij ons is. 
 

Ik zal er zijn (Opwekking 770) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
(Tekst: Hans Maat, Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest 
© 2013 Stichting Sela Music) 
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In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mw. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
- Mevr. J. Lok-van der Linde (Het Anker) 
- Mw. J. Reuvekamp-Bussink (Het Anker) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 

Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 

Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 

Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 
Hoogeveen 

Het Anker, Reestlaan 2, 7944 BC Meppel 
 

Meldingen 

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 

Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 

ds. Johan Prosman: 06-12711603 
 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
altijd rechtstreeks bellen met ds. Johan 
Prosman: 06-12711603 

 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Afgelopen zomer hebben we te maken gehad 
met diefstal in de kerk. Onder andere zijn de 
camera 's gestolen om de diensten op te 
nemen. 
Er wordt hard aan gewerkt om dit weer voor 
elkaar te maken. Als het goed is, is op het 
moment van publiceren van de Drieluik alles 
weer in gebruik. 
De bouw van de nieuwbouw bij de kerk gaat 
voorspoedig. De keuken is geplaatst en in de 
eerste week van september zal de vloer 
gelegd worden en zullen de kleuren zichtbaar 
worden waar de interieurgroep voor gekozen 
heeft. 
Na de vakantie zal Heran ook beginnen met 
het aftimmeren van de buitenkant. 
Dank aan alle vrijwilligers die tot nog toe 
geholpen hebben met de bouw! 
Financiering bouw wordt ook mede mogelijk 
gemaakt door de Bazaar commissie door een 
gift en een jaarlijkse bijdrage. 
 

Vriendelijke groet, kerkrentmeesters HGKD  
 

COLLECTEN EN GIFTEN JULI 2024 
 

Collecten in de dienst: 
Kerkbeheer  € 115,90 
Diaconie  € 130,35 
Bijz. collecten  € 14,00 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 

Voor de bloemenpot: 
Dhr. L. Schipper  €10,00 
Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank 
Collectemunten verkrijgbaar bij: 
Dhr. G. Huisman 
De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

De kerkrentmeesters  
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ROMMELMARKT 
 

Rommelmarkt 2024 Hervormde Kerk 
Kolderveen/Dinxterveen. 
 

Op zaterdag 28 september is het dan weer 
zover, rommelmarkt in de schuur van de fam. 
Altena, Kolderveen 50. We beginnen om 9.00 
uur en stoppen om 12.00 uur. Er is van alles 
te doen. Natuurlijk de verkoop van (heel veel) 
leuke en misschien wel waardevolle spullen. 
Maar ook knijpertjes en koeken en hele 
mooie bloemstukjes. U kunt gezellig een 
kopje koffie drinken, een broodje worst of 
snert kopen en een gokje wagen bij het rad 
van avontuur. De opbrengst is voor het 
jeugdwerk, het jeugdgebouw en de kerk. 
 

Wij vragen weer vrijwilligers om ons te 
helpen. Bij het helpen klaarzetten op donder-
dag en vrijdag en bij de verkoop op zaterdag. 
En dan zijn we nog op zoek naar hulp bij het 
knijpertjes bakken en de verkoop van snert 
en worst, op zaterdagmorgen. Ook willen we 
graag wat sterke jongelui die ons helpen bij 

het opruimen en afvoeren. Zaterdag vanaf 
12.00 uur. Broodjes en snert staan klaar. 
 

We hopen dat er ook nog veel thuis gebakken 
wordt. Knijpertjes, koeken cakes enz. voor de 
verkoop. Wie wil helpen, kan eventueel 
bellen naar Jacob Bakker tel. 492533 of 06-
10328646. Maar je mag ook zo binnenlopen 
op donderdag en vrijdag vanaf ongeveer 9.30 
uur. Als u nog spullen wilt laten ophalen ook 
even contact opnemen met Jacob. DE-punten 
kunnen nog steeds ingeleverd worden bij 
Leida Schipper. Scheerweide 50. 
Komt allen, het is altijd heel gezellig. 
 

De rommelmarktcommissie. 
 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 18 september mogen Geert en Alie 
Tissingh-Lassche, Urkerpad 3, vieren dat ze 
60 jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen een 
fijne dag, samen met hun kinderen en 
kleinkinderen, en nog veel goede jaren 
samen. 
 

 
 

BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet naar:  
21 juli   mevr. J. Tissingh-Eggens 
13 aug. mevr. J. Noyons-Kooiker 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

1 september: ds. van Setten uit Ruinerwold 
gaat voor. 
8 september: ds. René Kok gaat voor.  
We delen ook brood en wijn met elkaar. 
15 september: we houden onze jaarlijkse 
startdienst. Zie elders voor meer info. 
22 september: ds. Vijko Top uit Sneek gaat 
voor. 
 

WEL EN WEE 
 

De mensen die met zorgen, ziekte, behande-
lingen te maken hebben wensen we sterkte 
en draagkracht toe. Er is een mooi Taizélied 
(895) dat zegt dat de dorst naar levend water 
ons licht is. De dorst, niet het levend water 
zelf. Oftewel, wat niet volmaakt is, houdt ons 
gaande om door te gaan. Dat het zo mag zijn. 
De mensen die in de tehuizen verblijven:  
De fam. Tuut woont in het Anker in Meppel. 
Mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen.  
Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 
Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 
Steenwijk.  
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De fam. Twerda in Reestoord in Meppel. 
Mevr. Bomert en dhr. Somer zijn in de 
Zonnekamp in Steenwijk. 
 

Met een hartelijke groet,  
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort verslag kerkenraadsvergadering HN 2 
juli 2024 
 

De voorzitter, Jan van der Woerdt, opent de 
vergadering. De notulen van 13 mei worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

Nadat de gemeente op de gemeenteochtend 
van 9 juni heeft ingestemd met het voorstel 
van de werktijden van ds. René Kok en ds. 
Marjan van Hal, dat zij per 1 januari 2025 
10% minder gaan werken, vooruitlopend op 
hun emeritaat, is de kerkenraad ook met dit 
voorstel akkoord gegaan. René en Marjan 
gaan 10% minder werken, om meer vakantie 
te kunnen opnemen. Ook heeft de kerken-
raad tijdens deze gemeenteochtend de 
gemeente gehoord over de Plaatselijke 
regeling om punt 2.3.1 “In afwijking van het 
bepaalde in Ord. 3-4-6 worden predikanten 
verkozen door de Kerkenraad”, te wijzigen in 
“Predikanten worden verkozen door de 
gemeente”. Ook hier heeft de gemeente mee 
ingestemd en heeft de kerkenraad besloten 
het betreffende punt in de Plaatselijke 
regeling te wijzigen. 
 

Tijdens de weken van de schoolvakantie zal 
ds. Marjan van Hal op donderdagmiddag in 
de kerk aanwezig zijn van 14-16 uur. Ook zal 

de kerk geopend zijn tijdens de fietsvier-
daagse op 26 juli. Leden van de kerkenraad 
zullen dan aanwezig zijn. 
Vanuit de gezamenlijke kerkenraadsver-
gadering (11 juni) is gevraagd hoe onze kerk 
wil en kan bijdragen aan de kinderneven-
diensten. Bij de gezamenlijke dienst met 
kindernevendienst in onze kerk en in de twee 
andere kerken, willen we ook graag een 
bijdrage leveren. We gaan op zoek naar 
vrijwilligers. 
Jochem Slijkhuis zal op zondag 15 december 
worden herbevestigd als diaken. De volgende 
gezamenlijk diaconie vergadering zal plaats-
vinden op 16 juli. De diakenen gaan met hulp 
van Jenneke Span proberen de beleids-
plannen in elkaar te voegen. 
De jaarrekening 2023 van de kerkrentmees-
ters wordt door de kerkenraad vastgesteld. In 
september moeten we een keuze hebben 
gemaakt welke urnenmuur we willen. Er zijn 
nog slechts twee plaatsen. Het vervangen van 
de dakpannen lukt niet meer voor de bouw-
vakvakantie. Het wordt nu na die tijd. Moes 
heeft vertraging opgelopen i.v.m. ziekte van 
werknemers. Glas in lood kost ongeveer 7000 
euro per raam. Er zit ijzer in het lood, dat 
roest en dit maakt het zo duur. Er zijn 10 
ramen, maar niet alle ramen behoeven 
gedaan te worden. 
De volgende kerkenraadsvergadering is 
verplaatst naar dinsdag 17 september.  
Ter afsluiting leest Sjaan een gedicht voor uit 
de Bijbelse dagkalender van Inge Lievaart, 
Elke dag heden: Tussen Hemel en Aarde. 
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KERKDIENSTEN:  
 

 
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor het kerkgebouw. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 1 september Geref. Kerk 10:00 Ds. J. Prosman (Heilig Avondmaal) Dhr. A. Kroes Diaconie  
 

Herv. Kerk Nijeveen 10:00 Ds. Van Setten (Ruinerwold) Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 8 september Herv. Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok (Heilig Avondmaal) Mevr. M. Withaar Diaconie  

 Herv. Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman (Heilig Avondmaal) Mevr. A. Westenbrink Diaconie  
       

Zondag 15 september Geref. Kerk STARTDIENST 10:00 Ds. M. van Hal Mevr. M. van Dorsten Home Sweet Home PKiN 
       

Zondag 22 september Herv. Kerk Nijeveen 10:00 Ds. V. Top (Sneek) Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkbeheer 

 Herv. Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. R. Westra Diaconie Kerkbeheer 

 Geref. Kerk 19:00 Zangdienst ‘Roept u maar’ Dhr. A. Kroes Schaal collecte voor onkosten 
       

Donderdag 26 september Het Kerspel 19:00 Ds. J. Stap (Heilig Avondmaal) Mevr. A. Westenbrink Diaconie  


